
Deel 1: Laat gaan om Hom te ontmoet 
Skrifgedeelte: Genesis 32:22-24​
Tema: God ontmoet ons wanneer ons laat gaan 

Belangrike punte: 

●​ Jakob stuur alles wat hy besit oor die rivier Jabbok (wat "leegmaak") beteken. 
●​ Hy word alleen in die donker gelaat—sonder mense, besittings of planne. 
●​ Ware ontmoetings met God begin dikwels in eensaamheid en oorgawe 
●​ Ons moet toelaat dat God daardie dinge wat nie regtig aan ons behoort nie, wegskil 

(verwyder), sodat die ware jy – die persoon wat Hy jou gemaak het om te wees – kan 
opstaan. 

●​ Dit kan skrikwekkend wees om te laat gaan. 

Meer Skrifgedeeltes om te verken: 
●​ Markus 14:35-36; Psalm 46:10; Fil 2:5-8 

Bespreking vrae: 

1.​ Watter teksvers of gedeelte het vir jou die meeste uitgestaan? 
2.​ Waarom dink jy het God gewag totdat Jakob alleen was om hom te ontmoet? 
3.​ Wat beteken die woorde "Jabbok" en "leegmaak" vir jou geestelike reis op die 

oomblik? 
4.​ Is daar dinge (verhoudings, rolle, roetines) waarop jy staatgemaak het in plaas van 

God? 

Persoonlike refleksie: 

●​ Wat is iets wat jy hierdie week moet oorgee of laat gaan om God ten volle te vertrou? 

Gebed fokus: 

●​ Bid vir moed om beheer los te laat en God te vertrou met die onbekende.​
​
 

 



Part 1: Empty to Encounter 
Scripture: Genesis 32:22–24​
Theme: God meets us when we let go. 

Key Points: 

●​ Jacob sends everything he owns across the river Jabbok (which means “emptying”). 
●​ He is left alone in the dark—without people, possessions, or plans. 
●​ True encounters with God often begin in solitude and surrender 
●​ We need to let God peel away (remove) those things that don’t really belong to us, so 

the real you—the person He made you to be—can rise up. 
●​ It can be scary to let go. 

More Scriptures to explore: 
●​ Mark 14:35-36; Psalm 46:10; Phil 2:5-8 

Discussion Questions: 

1.​ Which scripture verse or section stood out to you the most? 
2.​ Why do you think God waited until Jacob was alone to meet with him? 
3.​ What do the words "Jabbok" and "emptying" mean for your spiritual journey right 

now? 
4.​ Are there things (relationships, roles, routines) that you’ve been relying on instead of 

God? 

Personal Reflection: 

●​ What is something you need to surrender or let go of this week in order to fully trust 
God? 

Prayer Focus: 

●​ Pray for courage to release control and trust God with the unknown.​
 

 


